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Luisteren! Luisteren! Luisteren! Niet spreken! 
 

“De enige medicijn voor eenzaamheid, wanhoop en hopeloosheid is 
liefde. Er zijn veel mensen op de wereld die snakken naar een stukje 
brood, maar zijn er veel meer die snakken naar een beetje liefde” - 
Moeder Teresa 
 
Mensen zijn arm in liefde. Ze zijn vaak eenzaam, vol zorgen, verslaafd 
en ontevreden. Er zijn mensen rondom ons die ons heel veel willen 
vertellen. Soms komen mensen met meer vragen over het geloof, met 
heel veel pijnen in hun hart en met twijfel over het bestaan van God. 
Wij moeten eerst hun verhaal geduldig aanhoren. Alleen als wij het 
kunnen of weten, mogen wij hun antwoord geven. Dat antwoord moet 
ook vanuit onze eigen ervaring komen niet vanuit onze kennis. Als wij 
dat niet kunnen, dan is gewoon luisteren meer dan genoeg. 
 
Stel maar eens, u gaat een jong iemand bezoeken die een dodelijke 
ziekte heeft en die binnenkort gaat sterven of naar iemand die zijn 
enig kind verloren heeft. Dit zijn allemaal moeilijke momenten en ze 
zitten allemaal met heel veel verdriet en vragen. In deze situaties 
hoeven wij niet te spreken. Gewoon naar hun verhalen luisteren is 
goed, gewoon bij hen zijn in hun moeilijke momenten en hun verdriet 
meevoelen is meer dan genoeg. Dat deden ook de apostel Johannes en 
Onze Lieve Vrouw aan de voet van het kruis. Gewoon er zijn met Jezus 
tijdens zijn lijden. Als mensen het zwaar hebben in hun leven, moeten 
we proberen gewoon naast hen te staan. Dat noemen wij “zwijgende 
liefde”. Gewoon naar hun verhalen luisteren en bij hen zijn, dat is voor 
hen een grote troost.  
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Met onze aanwezigheid geven wij hun het gevoel dat ze niet alleen 
hoeven te lijden. Het enige wat we hun kunnen zeggen is: “Ik zal voor 
jou bidden of ik zal voor jou een kaars opsteken bij Maria”.  
Dat zijn krachtige en machtige woorden in het geloofsgesprek. Deze 
zwijgende liefde verricht een groot wonder in de harten van anderen.  
 
De boodschap die we aan de bedroefden willen geven is: we kunnen je 
problemen niet oplossen, maar God houdt van je altijd. En of je nu 
genezen wordt of niet, God houdt evenveel van je en wij zijn hier bij je 
om die liefde tot uitdrukking te brengen. Het is fijn als we hun lijden 
een beetje kunnen verzachten, maar het is belangrijker dat we hen 
eraan herinneren dat God in al die pijn en dat lijden van hen houdt.  
Het luisteren brengt niet alleen rust en troost in de harten van anderen 
maar ook aan ons.  
 

 
Daarom, Luisteren! Luisteren! Luisteren. We moeten proberen de 
anderen de onvoorwaardelijke liefde van Jezus te laten ervaren met 
onze aanwezigheid. Daardoor laten we hen geloven dat God nog 
vriendelijker en vrijgeviger moet zijn en dus stijgt hun ziel omhoog 
naar God. Als we dat doen dan zijn we echte Christenen zoals Jezus 
dat gewild heeft.  
Laten we de mensen “Liefhebben totdat het pijn doet”- Moeder Teresa. 
 
Kapelaan Arulraj 
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Hoe God mij heeft geraakt  
 

Mijn naam is Cas van Lieshout, ik 
ben 15 jaar en wil sinds twee jaar 
priester worden. In mijn jeugd en 
opvoeding ben ik totaal niet religieus 
opgevoed, en toch sta ik nu iedere 
zondag in de kerk de mis te dienen. 
Hoe kan dat ineens?  
Toen ik zo’n drie jaar geleden in de 
woonkamer zat, kreeg ik ineens een 
impuls, alsof iemand tegen mij zei 
‘Ga eens naar de kerk!’. Maar wat 
was de kerk? Ik had geen enkel idee, 
iets met Jezus en een kruis enz. Dat 
wist ik wel, maar het Onze Vader, of 

Wees Gegroet, daar moest men mij niet om vragen. Toen ik diezelfde 
zondag met mijn oma voor de eerste keer naar de kerk ging, was het 
meteen raak, ‘Ik wil hier vaker naartoe!’ dacht ik.  
 

Enkele weken later heb ik contact opgenomen met Pastoor Kanke, en 
vroeg hem of ik mijn Eerste Heilige Communie kon doen, dat mocht. 
En op Eerste Kerstdag 2021 heb ik het Allerheiligste mogen 
ontvangen. Het jaar daarop heb ik het vormsel gedaan en was ik 
helemaal bij. Maar het was tijdens een eucharistische aanbidding dat 
het gebeurde: Ik knielde neer en kreeg het benauwd, toen ontsnapte 
mij mijn zicht en gehoor, en ik was alleen in het donker. Maar ik was 
niet bang, misschien heb ik daar wel minutenlang gezeten. Ik kon 
niets horen en niets zien, hoewel mijn ogen open waren. Toen ik aan 
het einde van de aanbidding met knikkende knieën naar Heer Jezus 
toe liep, keek ik hem recht aan en vroeg ‘Heer, wat wilt u van mij? Wat 
moet ik doen? Hier ben ik!’ Onder de monstrans lagen kaartjes in een 
mandje met daarop een Bijbeltekst. Ik pakte de volgende: ‘Dit is mijn 
lichaam, dat voor u gegeven wordt, doe dit tot nagedachtenis aan mij.’  
 

Ik wist direct dat Jezus mij vroeg om Zijn brood te breken en Hem te 
gedenken, ‘Ik moet priester worden,’ dacht ik. En nog immer voel ik 
de sterke kracht van de Heilige Geest die mij als een vis het seminarie 
binnen hengelt. En wie weet, ben ik na enkele jaren inderdaad een 
priester van Gods kerk.  
 

Een roeping is enigszins geen keuze, vind ik. Want als God u roept tot 
het religieuze leven, wat voor kinderen zijn wij dan om hem tegen te 
spreken? Ik voel me fijn bij het priesterschap. Wat het celibaat betreft? 
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Dat is naar mijn mening geen beproeving maar juist een zegen, want 
zalig zij die leven voor God en God alleen. En ik wil me daar graag bij 
aansluiten. Wilt u voor mij bidden op mijn lange weg tot het 
priesterschap? Hartelijk dank, 
 

Cas van Lieshout 

 
Uitnodiging voor jongerengroep “De Volgers” 
 

De jongeren van 16 jaar en ouder 
komen om de 5 à 6 weken bij 
elkaar. Op zondag komen we rond 
17.00 uur bij elkaar, meestal is dat 
op de pastorie in de Prins de 
Lignestraat. We eten samen en 
doen daarna een leuke activiteit 
en/of gaan met elkaar in gesprek 

(maar meestal in discussie!). De thema’s bedenken we samen. Het is 
een gezellige en leuke groep, hoe je je ook identificeert en waar je ook 
vandaan komt, iedereen is welkom. 

 
Nieuwe toiletgroep in de Augustinuskerk 
 
Bij uitvaarten en familiemissen is er regelmatig vraag naar een toilet. 
Tot nu toe moesten de mensen over het priesterkoor lopen naar een 
klein toilet achter in de sacristie. Moeilijk bereikbaar en niet geschikt 
voor rolstoelers. We zijn dan ook heel blij met onze nieuwe toiletgroep 
rechtsachter in de Augustinuskerk (onder de trap van het oksaal).  
Het gaat om een rolstoel-toilet en een gewoon toilet. 
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Dopelingen 
1 april   Faye Boselie     St. Augustinus 
 
Overledenen 
6 maart  Els Lücker – Evers, 59 jaar         M&P Oud-Geleen 
8 maart  Jo Houben, 85 jaar    OLAB  
 
 

Voorgenomen Huwelijken 
30 mei   Axel Faust & Wendy Dukers          M&P Oud-Geleen 
6 juli   Patrick Vonk & Marysia de Roy    Jamna (Polen) 
6 september  Mitchel Schmidt & Myrna Bos  OLAB 

 
 
Geen Palmzondag zonder palmtakjes! 
 

Het is sinds enkele jaren elk jaar weer spannend. Zijn er voldoende 
palmtakjes beschikbaar voor Palmzondag? En ook al zat er hier en 
daar nog wel een rupsje op een blaadje, toch stonden in al onze 
kerken op Palmzondag weer manden gevuld met voldoende mooie 
palmtakjes. Dit alles mede dankzij het knipwerk op een stukje privé 
land en het opdelen en verspreiden in korven en/of tonnen door Loek 
Frenken, Wil Hornesch en Guus Hendrix. Heren bedankt hiervoor en 
hopelijk kunnen we een volgend jaar weer een beroep op jullie doen. 
 
Dagelijks Evangelie 

Praktische app: Evangelizo  
 
Beste mensen, in mijn preek van 14 april heb ik het 
gehad over de zeer praktische App Evangelizo, 
waarmee u voor elke dag de Schriftlezingen van de 
katholieke Kerk ter beschikking hebt. Graag wil ik 
deze app aanbevelen. Want, zoals de heilige Hieronymus al zei: “De 
Schrift niet kennen, is Christus niet kennen”. Ga op je mobieltje naar 
de App Store Google Play resp. de App Store van Apple en typ 
Evangelizo in. Downloaden en klaar.  
 
Pastoor Kanke 

 

Familieberichten 
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Zondag 12 mei 
Feest voor onze Communicanten! 
 
De afgelopen maanden hebben Lucious 
Bocken, Seam Ftsum, Junior Hallers, Logan 
van Herp, Zoë Houben, Cheyenne Janssens, 
Dorine Kolenburg, Djiyoo Kruse, Levi 
Laumen, Juul Laumen, Luce Oberndorff, 

Eefke Reinartz, Amilia Estelle Ruipers, Igoné van der Steen, Mylana 
Venhovens en Pie van de Wall zich voorbereid op hun grote dag.  
Op zondag 12 mei (Moederdag) ontvangen zij voor de eerste keer de 
H. Communie, tijdens een feestelijke H. Mis om 10.00 uur in de 
Augustinuskerk. Naast de communicanten en familie, zijn ook alle 
andere parochianen welkom. Er zijn die dag geen andere H. Missen. 
Joep Smeets deed ook mee aan de voorbereidingen. Hij ontvangt 
zondag 2 juni in de Augustinuskerk zijn Eerste H. Communie.  
Proficiat voor onze communicanten en een mooie dag gewenst.  

 
Motorzegening op de Bloemenmarkt 
 
Zondag 28 april is er om 12.30 uur op de Bloemenmarkt in 
Lindenheuvel de jaarlijkse motorzegening. Een mooi spektakel waar 
heel veel motorrijders aan deelnemen. Ze ontvangen van pastoor 
Rainer Kanke de zegen voor een mooi en vooral ook veilig 
motorseizoen. Daarna vult de Bloemenmarkt zich met motorgeronk, 
heel indrukwekkend en zeer de moeite waard om mee te beleven. 
Overigens is er niet alleen aandacht voor de grote machines maar ook 
voor de kleine... Iedereen is van harte welkom! 
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Zondag 26 mei 

Processiezondag en Openluchtmis in het park! 
 
Op zondag 26 mei is het kermis in Geleen! Dat betekent dat het 
dan ook traditiegetrouw Processiezondag is. Ook dit jaar geven we 
daar een dubbele invulling aan. De processie vertrekt om 10.00 
uur vanaf de kerk van Oud-Geleen en gaat op weg naar het 
Burgemeester Damenpark. Daar is dan de openluchtmis voor de 
hele parochie.  

 
De deelnemers aan de processie verzamelen zich om 9.30 uur bij de 
kerk van Oud-Geleen. De werkgroep Processie zorgt voor een goede 
opstelling. De processie vertrekt om 10:00 naar de ingang van het 
park. De H. Mis in het park begint om 11.00 u. De mis wordt 
opgeluisterd door de kerkkoren en de communicanten. Na afloop is er 
samen koffiedrinken. 
Alle parochianen zijn van harte welkom mee te trekken in de processie 
en/of de openluchtmis bij te wonen in het park. We willen graag laten 
zien dat we in Geleen één grote parochiefamilie zijn. Processiezondag 
biedt daar een heel mooie gelegenheid voor. 
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Dagbedevaart naar Banneux op 30 september 
  
De dagbedevaarten naar Banneux zijn 
dit jaar op maandag 13 mei (daarvoor is 
de aanmelding al gesloten) en op 
maandag 30 september. Vanaf diverse 
opstapplaatsen in Limburg (ook vanuit 
Geleen) vertrekken de touringcars naar 
Banneux. Daar wordt een volledig 
verzorgd programma aangeboden en 
aan het einde van de middag brengen 
de bussen de bedevaartgangers weer 
terug naar Geleen. De kosten bedragen 
€ 24 voor alleen de busreis en € 48 
voor de busreis gecombineerd met een 
warme lunch, 2 x koffie en vlaai.  
 
Aanmelden voor de dagbedevaart van 
30 september kan bij het parochiekantoor (maandag t/m vrijdag 
tussen 9.00 uur en 12.00 uur. U krijgt dan ook informatie over 
opstapplaats en vertrektijd. 
 
 

25 mei 
Planten Mei-den op  
Kermiszaterdag 
    
Zaterdag 4 mei is de avond van 
Dodenherdenking. Daarom wordt 
het planten van de Mei-den in Oud-
Geleen uitgesteld. Als alles volgens 

plan verloopt, plant Jonkheid st. Isidorus awt-Gelaen op zaterdag 25 
mei (kermiszaterdag) weer een heuse Mei-den!  
De Jonkheid staat te popelen om de bijl ter hand te nemen en een 
prachtige den te kappen in Daniken. Samen met de gemeenschap van 
Oud-Geleen hoopt de Jonkheid er 's avonds weer een waar spektakel 
van te maken op het Wilhelminaplein bij de put. Daar zal om 19.00 uur 
de stoet arriveren en de ceremonie starten. Aansluitend gaat de 
Jonkheid de Mei-den rechtop zetten in de put. Hou onze social media 
in de gaten voor de juiste datum. Ook in kerken zal er mededeling 
worden gedaan als de datum mocht wijzigen. 
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Zondag 28 april 9.30u H. Mis Jan Rein Hettinga (zwd) en ged. Nan 
Hettinga-Mohren; voor een verjaardag; Maria Goossens-Sangers (vrj); Guus 
Keulen (jrd), overl. Van de familie Keulen en familie Schmeitz. 
Maandag 29 april 9.00u H. Mis 
Woensdag 1 mei 19.00u H. Mis Voor een verjaardag; levenden en 
overledenen van de familie Zaicsek. 
Vrijdag 3 mei 8.30u Aanbidding 9.00u H. Mis T.e.v. H. Hart van Jezus. 
Zondag 5 mei 11.00u H. Mis Familiezondag  
Trees Baggen; ouders Pierre en Rika Leunissen (vrj Pierre).  
Maandag 6 mei 9.00u H. Mis 
Woensdag 8 mei 19.00u H. Mis Vooravond Hemelvaartsdag 
Donderdag 9 mei HEMELVAARTSDAG 9.30u H. Mis Schola Gregoriana 
Overl. v.d. fam. Paulussen. 
Vrijdag 10 mei 8.30u Aanbidding 9.00u H. Mis 
Zondag 12 mei 10.00u H. Mis  
Eerste Heilige Communie (zie elders in het parochieblad). Tonny Ummels-
Scheffers; Tilly Baranyai-Lenssen (vrj); Maria Goossens-Sangers.  
(Collecte Week van de Missionarissen) 
Maandag 13 mei 9.00u H. Mis  
Woensdag 15 mei 19.00u H. Mis  
David Kanke (vrj); Johannes Stieve sr. (vrj). 
Vrijdag 17 mei 8.30u Aanbidding 9.00u H. Mis Voor een verjaardag; t.e.v. 
St Cornelius en voor het welzijn van de leden van het Broederschap. 
Zondag 19 mei PINKSTEREN 9.30u H. Mis met St. Caecilia  
Voor alle oude stichtingen; Zef en Paula Simons- van de Weijer; Door en 
Jan Roekx-Jagersma. (Ritselcollecte) 
Maandag 20 mei Tweede Pinksterdag 11.00u H. Mis met Sainte Cécile  
Met toediening van het H. Vormsel aan vier personen van verschillende 
leeftijden. (Ritselcollecte) 
Woensdag 22 mei 19.00u H. Mis Johannes Stieve jr. (vrj). 
Vrijdag 24 mei 8.30u Aanbidding 9.00u H. Mis  
Zondag 26 mei 9.30u Géén H. Mis i.v.m. Processiezondag  

Misintenties  
alle kerken � � � � � � � � � �  
 
27 april t/m 7 juni 2024 

St. Augustinus Lutterade 
Prins de Lignestraat 
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Zondag 26 mei 11.00u Openluchtmis in het Burg. Damenpark  
(Zie elders in het parochieblad) 
Jrd. echtpaar Schrijen-Philippen; Arno Bemelmans (vrj); Selco Driessen en 
Annemarie Wauters (trdg); Paula Baltissen-Soudant; Els Evers van de 
koffiehulpen; ouders Zwada-Piosik. 
Maandag 27 mei 9.00u H. Mis Voor een verjaardag. 
Woensdag 29 mei 19.00u H. Mis 
Donderdag 30 mei Sacramentsdag 19.00u H. Mis 
Vrijdag 31 mei 8.30u Aanbidding 9.00u H. Mis 
Zondag 2 juni 9.30u H. Mis met St. Caecilia  
Trees Baggen; Ton en Paula Jacobs-Baggen (vrj Ton). 
Maandag 3 juni 9.00u H. Mis 
Woensdag 5 juni 19.00u H. Mis  
levenden en overledenen van de familie Zaicsek. 
Vrijdag 7 juni 8.30u Aanbidding 9.00u H. Mis T.e.v. het H. Hart van Jezus 
 

 
 
 
H. H. Marcellinus & Petrus Oud-Geleen 
Leursstraat 
 

Zaterdag 27 april 17.30u H. Mis met Resonare Jrd. Frans Schoonbrood. 
Donderdag 2 mei 9.00u H. Mis Jac en Jeanne Solberg-Nelissen. 
Zaterdag 4 mei 17.30u Géén H. Mis 
Zondag 5 mei 10.30u H. Mis Schutters Mis met Sainte Cécile 
Donderdag 9 mei HEMELVAARTSDAG 9.00u Géén H. Mis 
Zaterdag 11 mei 17.30u H. Mis Jrd. Annie Paulus-Tonglet; José Biesmans-
Van der Venne, ouders Biesmans-Bemong en ouders Van der Venne-Puts. 
(Collecte Week van de Missionarissen) 
Donderdag 16 mei 9.00u H. Mis Ouders Schols-Nass. 
Zaterdag 18 mei PINKSTEREN 17.30u H. Mis Jrd. Mariet Geenen-de 
Bruyn; 1ste jrd. Ria Heijnen-Gorissen en Jan Heijnen; Jan Salden en familie 
(Ritselcollecte) 
Donderdag 23 mei 9.00u H. Mis Frits van Cruchten en Fien Ramaekers. 
Zaterdag 25 mei 19.00u Mei-den zegening (onder voorbehoud) 
Zondag 26 mei 11.00u Openluchtmis in het Burg. Damenpark 
Donderdag 30 mei 9.00u Géén H. Mis i.v.m. Sacrament mis in St. 
Augustinus om 19.00 uur  
Donderdag 30 mei 15.00u Huwelijksmis Axel Faust en Wendy Dukers 
Zaterdag 1 juni 17.30u H. Mis Patroonsfeest 
Donderdag 6 juni 9.00u H. Mis 
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Onze Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand 
Bloemenmarkt Lindenheuvel 
 

Zaterdag 27 april 19.00u H. Mis met St. Caecilia 
Zondag 28 april 12.30u Motorzegening voor de kerk 
Zaterdag 4 mei 19.00u H. Mis Dodenherdenking 
Zaterdag 11 mei 19.00u H. Mis met St Caecilia 
Ton en Paula Jacobs-Baggen (jrd en vrj Paula); Yoly Aguilera-de Celie (jrd); 
Annie Slagter van Gaal. (Collecte Week van de Missionarissen) 
Zaterdag 18 mei PINKSTEREN 19.00u H. Mis (Ritselcollecte) 
Zaterdag 25 mei 19.00u Géén H. Mis i.v.m. Processiezondag  
Zondag 26 mei 11.00u Openluchtmis in het Burg. Damenpark 
Zaterdag 1 juni 19.00u H. Mis met Schola Gregoriana 
 

 
 
Christus Koning 
Kluis 
 

Zondag 28 april 11.00u H. Mis met Schola Gregoriana 
Vrijdag 3 mei 18.30u Taizéviering 
Zondag 5 mei 11.00 u Géén H. Mis i.v.m. Familiezondag St. Augustinus  
Zondag 12 mei 11.00 u Géén H. Mis i.v.m. E.H.C. St. Augustinus 
Zondag 19 mei PINKSTEREN 11.00u H. Mis met Schola Gregoriana 
(Ritselcollecte) Overl. fam. Beckers-Henssen; Jo Janssen (jrd); José Velter-
Hoenen (jrd); Wil en Ida Muijrers-Meulenberg (jrd). 
Zondag 26 mei 11.00u Géén H. Mis i.v.m. Processiezondag  
Zondag 26 mei 11.00u Openluchtmis in het Burg. Damenpark  
Zondag 2 juni 11.00u H. Mis 
 
 

Opgeven misintenties en aanleveren kopij  
Misintenties voor in het volgende parochieblad – periode 8 juni t/m 26 juli 
– kunt u t/m 24 mei a.s. opgeven. Misintenties voor een doordeweekse  
H. Mis kosten € 15,00 Misintenties voor een H. Mis in het weekend kosten 
€ 30,00. Voor de overige stipendia verwijzen wij u naar de (vernieuwde) 
website van de parochie www.stadsparochiegeleen.nl Heeft u kopij of wilt 
u reageren op artikelen geef dat dan vóór 24 mei door via het 
parochiehuis of via e-mailadres parochiekantoor@stadsparochiegeleen.nl 
parochiekantoor@stadsparochiegeleen.nl  
 
 

mailto:parochiekantoor@stadsparochiegeleen.nl
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Kerkbestuur 
Prins de Lignestraat 31, 6161 CX  
046-474 34 20  
kerkbestuur@stadsparochiegeleen.nl 
 
Kerngroepen  
 

St. Augustinuskerk  
PH Prins de Lignestraat 31 6161CX  
NL14INGB0001055031  
NL20RABO0130503592  
Kerkhof NL84RABO01705116 42  
Contactpersoon:  
Ans Poeth 06-15291749  
bertenans@kpnmail.nl  
 

HH Marcellinus & Petrus kerk  
PH Leursstraat 3 6166 CL  
Open woensdag 9.30 tot 10.30 u.  
NL27RABO0116000511  
NL21INGB0001033274  
Kerkhof NL50RABO0300866771  
Contactpersoon:  
Marlies Selker 06-23818869 
em.selker@ziggo.nl  
 

OLAB-kerk 
NL42INGB0001038522 
NL94RABO0130501581 
Contactpersoon: 
Theo de Meijer 046 - 410 40 00  
theodemeijer@gmail.com 
 

Christus Koningkerk 
PH Kluis 21 6165 EL 
NL35RABO01160012 40 (CK) 
NL49RABO0116000503 (PvA) 
Contactpersoon: 
Math van de Vin 06 - 23311352 
van.de.vin@home.nl 
 
 

Pastoraal team  
Pastoor Rainer Kanke  
Kapelaan Arulraj Mariasusai  
Prins de Lignestraat 31, 6161 CX  
046-4746266 (pastoor)  
046-3030134 (kapelaan) 
pastoor@stadsparochiegeleen.nl  
kapelaanarul@gmail.com 
Neem voor een ziekenzalving altijd 
rechtstreeks contact op met pastoor 
of kapelaan. 
Priesterwachtdienst 
In noodgevallen als bovenstaande 
priesters niet bereikbaar zijn:  
Klooster Sancta Maria Molenstraat 44 
046-4789500 
Parochiekantoor  
Prins de Lignestraat 31, 6161 CX  
046-474 34 20  
parochiekantoor@stadsparochiegeleen.nl 
ma t/m vrij 9.00 tot 12.00 u.  
Diaken J. Sietzema  
Jurgensstraat 85 6181 HE ELSLOO  
046-437 81 13  
Jsietzema1950@gmail.com  
Catecheet zuster Mary Amata  
Geldersestraat 39 6136 AS Sittard  
Klooster: 046 426 6874  
Ziekencommunie/bezoek 
Thuis de ziekencommunie ontvangen 
(1e vrijdag vd maand)?  
Geef het door aan parochiekantoor. 
Parochianen bezoeken parochianen 
Thuis bezoek ontvangen van een 
mede-parochiaan voor een praatje of 
een goed gesprek? Neem contact op 
met diaken Jan Sietzema. 
 


