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Meditatie bij een foto
e

Een tijdje geleden heeft mijn broer deze bijzondere foto gemaakt. Hij
toont ons een oehoe, de grootste van alle uilen, zittend op de
dwarsbalk van een kruisbeeld. Naast het feit dat je in het wild zo’n
prachtexemplaar niet zo vaak voor de lens krijgt, is de foto ook
bijzonder vanwege zijn symboliek. Hier worden als het ware twee
soorten van wijsheid afgebeeld.



De uil staat sinds oude tijden symbool voor de menselijke wijsheid,
van wat iedereen door nadenken en redeneren kan weten. Hoe komt
de uil aan deze eer? Heel eenvoudig: Zij werd in de Griekse Oudheid
vaker samen afgebeeld met de godin van de wijsheid (Pallas Athene).
En omdat deze uil al in Athene aanwezig was, hoefde je er geen meer
naar toe dragen. Vandaar de uitdrukking voor een nutteloos werk:
uilen naar Athene dragen.

Tegenover deze menselijke wijsheid, gesymboliseerd door de uil, staat
de wijsheid van God, gesymboliseerd door het kruis. Gods wijsheid
kan niet door nadenken en redeneren verkregen worden. Wij kunnen
ze ons alleen door een geloofssprong, door een herhaaldelijke
geloofsovergave langzaam eigen maken. Dan echter geeft ze ons een
innerlijke zekerheid van de juistheid ervan. Een zekerheid die de grote
Blaise Pascal omschreef met de woorden: het hart heeft redenen die
het verstand niet kent.

Wie echter niet tot deze geloofsovergave komt, zal alles waarvoor het
kruis van Christus symbool staat, altijd een dwaasheid vinden. Dat
beschreef al de apostel Paulus:

In Gods wijsheid heeft de wereld met al haar wijsheid

God niet gevonden;

daarom heeft God besloten hen die geloven te redden

door de dwaasheid van de verkondiging.

Want Joden eisen wonderen, heidenen verlangen wijsheid.
Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus,

voor de Joden een aanstoot, voor de heidenen een dwaasheid,
maar voor hen die geroepen zijn, joden zowel als heidenen,
is Hij Gods kracht en Gods wijsheid.

Want de dwaasheid van God is wijzer dan de mensen,

en de zwakheid van God is sterker dan de mensen

(1 Kor.21-25).

Op de foto zien wij ook een zogenaamde braakbal van de oehoe,
uitgespuwd op de arm van de gekruisigde. Ook hierin kunnen wij een
symboliek zien, namelijk de arrogantie waarmee steeds meer
ongelovigen hun zogenaamde wijsheid uitbraken. De meestal
anonieme lezersreacties op de internetedities van bijna alle kranten
zijn daarvan een duidelijk voorbeeld.



Maar ook meer geleerde mensen vallen vaak in de categorie van
“domme genieén”. Dat wil zeggen, zij kunnen op hun vakgebied heel
intelligent zijn, maar wanneer ze buiten hun vakgebied uitspraken
doen over het geloof, klinkt dat vaak vreselijk dom. Neem bv. Joeri
Gagarin die op 12 april 1961 als eerste mens een ruimtereis maakte
en bij zijn terugkomst verklaarde dat hij God niet had gezien. Alsof
gelovigen beweren dat je God ergens in de ruimte kunt zien...

Of neem de hedendaagse atheist Richard Dawkins, die o0.a. beweert:
“... de diepe en universele vragen van het bestaan en de zin van het
leven (inclusief de vragen “Wie ben ik?” en “Waarvoor ben ik?”) zijn
natuurwetenschappelijke onderwerpen die eigenlijk in natuurweten-
schappelijke colleges behandeld moesten worden”. Door dus vooraf
vast te leggen dat het antwoord alleen gezocht mag worden op natuur-
wetenschappelijk terrein zijn genoemde diepe en universele vragen
geen open vragen meer en wordt de mogelijkheid van een
godsdienstig antwoord bij voorbaat uitgesloten.

Zo’n redenering is zo onwetenschappelijk dat in dit geval de uil niet
eens meer als symbool van menselijke wijsheid kan blijven staan, maar
eerder de betekenis heeft van uilskuiken.

Bekijken wij nog een keer onze foto van de oehoe op het kruisbeeld.
Christus lijkt dit symbool van de ‘wijsheid’ van deze wereld geduldig
te verdragen. Zijn gelatenheid is opvallend. Mensen denken vaak dat
ze hun gelijk kunnen halen door opgewonden te reageren, veel media-
aandacht te zoeken of het met de weergave van de feiten niet zo
precies te nemen. Christus heeft ons de weg voorgeleefd van de
geduldige, stille liefde. De weg van het uithouden. De weg van het
grassprietje dat onder de kettingen van een tank verpletterd wordt en
dan weer opveert. De weg van het kruis. Een weg die de macht van de
sterkste, de eer van de valse profeten en het meerderheidsbesluit van
de massa uiteindelijk door’kruist”. Want Hij weet als geen ander:

De dwaasheid van God is wijzer dan de mensen,
en de zwakheid van God is sterker dan de mensen.

Uw pastoor Rainer Kanke



Familieberichten

Dopelingen
28 januari James Berkvens M&P Oud-Geleen
28 januari Axana Zeller OLAB Lindenheuvel

Overledenen

18 januari Betsy Crijns-Vergoossen, 74 jaar Christus Koning
20 januari Paula Baltissen-Soudant, 93 jaar M&P Oud-Geleen
23 januari Annie Cordewener-Vorselen, 83 jaar M&P Oud-Geleen
20 februari  Zef Coumans, 88 jaar M&P Oud-Geleen
1 maart Jan Rein Hettinga, 80 jaar St. Augustinus

‘Mag de Heer van Leven en Dood hen opnemen in Zijn hemelse Vaderhuis.’

Voorgenomen Huwelijk

20 april Rick Keulers & Sanne Timmers M&P Oud-Geleen
‘We wensen hun Gods zegen toe en de kracht om hun woord van trouw
waar te maken alle dagen van hun leven.’

Nieuwe opzet van de Bijbelstudiegroep

De Bijbelstudiegroep wijzigt zijn opzet. Lazen we voorheen de boeken
uit het OT en het NT, nu willen we meer aansluiten bij de actualiteit.
Elke laatste vrijdag van de maand komen we bij elkaar in de
voormalige doopkapel van de OLV van Altijddurende Bijstand in
Lindenheuvel. We lezen dan de lezingen van de daaropvolgende
zondag en plaatsen deze teksten in het geheel van de Bijbel:

1. in welke context staan deze lezingen?

2. Waarom juist deze lezingen?

3. wat was de aanleiding om deze tekst te schrijven?

4. op welk moment in het leven van Jezus speelt het Evangelie?

De lezers krijgen de teksten mee naar huis ter voorbereiding op de
komende zondag.

We starten na Pasen op vrijdag 26 april om 14.00 uur.
Opgave via het parochiekantoor of bij diaken Sietzema
jsietzemal 950@kpnmail.nl
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DE GOEDE WEEK

Zaterdag 23 maart
17.30 uur  H. Mis Oud Geleen
19.00 uur H. Mis OLAB

Palmzondag 24 maart
11.00 uur Familiemis met Palmpaasstokken St. Augustinus
(eveneens om 11.00 uur H. Mis in Christus Koningkerk)

Maandag 25 maart

9.00 uur H. Mis St. Augustinus
19.00 uur Kruisweg St. Augustinus
Dinsdag 26 maart

13.30 uur Paasviering KBO Zuid en Kluis Lijsterstraat
15.00 uur Mis in het teken van Palmzondag WZC De Pesch
19.00 uur Avond van Barmhartigheid St. Augustinus

(gelegenheid voor biecht- of pastoraal gesprek)

Woensdag 27 maart
14.00 uur Paasviering KBO Augustinus Molenstraat
19.00 uur GEEN Mis i.v.m. Chrismamis Kathedraal in Roermond

Witte Donderdag 28 maart

19.00 uur Herdenking Laatste Avondmaal St. Augustinus
Goede Vrijdag 7 april
15.00 uur  Klassieke kruisweg alle kerken

14.00 tot 18.30 uur meerdere keren Alternatieve kruisweg voor alle
parochianen vanuit nieuwe markt in Geleen (zie pagina 6, website,
facebook en in de kerken)

19.00 uur Herdenking van het Lijden des Heren St. Augustinus
Paaszaterdag 8 april

20.30 uur PAASWAKE St. Augustinus
Paaszondag 9 april

9.30 uur Feestmis van Pasen M&P

11.00 uur Feestmis van Pasen St. Augustinus
11.00 uur Feestmis van Pasen Christus Koning

Paasmaandag 10 april
11.00 uur Feestmis van Pasen voor de hele parochie OLAB



Alternatieve Kruisweg Geleen

Goede Vrijdag 29 maart 2024
14:00—18:30 uur
Nieuwe Markt/Centrum—Geleen

Op Goede Vrijdag, 29 maart 2024, willen wij met zo veel moge-
lijk mensen samenkomen, ongeacht leeftijd, afkomst of religie.

Wij delen gratis kaarsjes uit die aangestoken kunnen worden.
Voor wie zou u een kaarsje willen aansteken?
En durft u stil te staan bij uw eigen lijden?

Op ieder héél uur kunt u meegaan met een wandeling van
ongeveer 30 minuten. We staan stil bij het passieverhaal van
Jezus en dat in relatie tot ons eigen leven.

Een alternatieve kruisweg door het centrum van Geleen.

Het vertrekpunt en plek van samenkomst is bij de tent op de
Nieuwe Markt in Geleen.

U bent van harte welkom.
Stadsparochie

@ GELEEN

Marcellinus & Petrus



Vastenactie 2024: Acties voor Zimbabwe

De weken tussen Aswoensdag en Pasen zijn een tijd van
bezinning en stilstaan bij mensen elders in de wereld, die veel
minder hebben dan wij. Tijdens de Vastenactiecampagne maken
we dit jaar kennis met Thandekile uit Zimbabwe. De jonge
weduwe staat voor grote uitdagingen om met haar kinderen te
overleven. Door lange droge periodes, afgewisseld met heftige
regenval en overstromingen, is het verbouwen van groente veel
moeilijker geworden.

Het thema van Vastenactie 2024 - klimaatverandering en
voedselzekerheid - is voor Thandekile en haar gezin dagelijkse
realiteit. De droge periodes worden langer en heter en dan is het
moeilijk om voldoende groente te verbouwen. De natte periodes zijn
kort en hevig. Zo hevig, dat de regens grote overstromingen
veroorzaken. Met uw bijdrage kan Vastenactie het gezin van
Thandekile en andere kwetsbare families in het gebied ondersteunen.
Zo worden er onder andere waterpunten met pompen aangelegd,
leren de boeren hoe ze hun land effectiever kunnen bewerken en
krijgen ze de noodzakelijke materialen. Daarnaast wil Vastenactie de
families extra middelen van bestaan geven, bijvoorbeeld door een
aantal groepen naailes te geven.

Steun Vastenactie door uw bijdrage over te maken: NL21 INGB 0003
0000 46 ten name van Missiebureau Roermond, of het vastenzakje
bij dit parochieblad te deponeren in de collectebus in uw eigen
parochie. U kunt ook de QR-code scannen.
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Vastenactie van De Volgers

Kapelaan Arul is samen met een groep teenagers een nieuwe 16+
groep gestart. Zij noemen zich ‘De Volgers’, omdat deze jonge
mensen - die alles volgen via Social Media - willen laten zien ook
volgers van Jezus te willen zijn. Op zondag 24 maart (Palmzondag)
lopen zij een bedevaart langs Geleense kerken en kruisen naar de
kapel van Pater Karel. Onderweg bidden zij voor intenties die
(vergezeld van een bijdrage voor de Vastenaktie) nog t/m zondag 17
maart kunnen worden opgeven door het invullen van een briefje in de
kerken. U kunt uw intentie ook in een envelop bezorgen bij het
parochiekantoor.

34 Boodschappenpakketten voor de Voedselbank

De actie van mw. Mackowiak en mw. Hulsman om
zegeltjes te verzamelen voor de
Boodschappenpakketactie van de Plus Supermarkt
heeft 34 pakketten opgeleverd. Mede namens de
Voedselbank willen beide dames iedereen die hun
actie heeft ondersteund heel hartelijk voor dit
mooie resultaat bedanken.




Alle vieringen rondom Pasen op www.Vier.nu

www.Vier.nu is de website over de belangrijke christelijke
hoogfeesten. De site roept in de Veertigdagentijd iedereen op om
zoveel mogelijk Pasen te vieren in de eigen plaatselijke Kerk. Voor
onze Stadsparochie staat een vieringenrooster online en op pagina
5 van dit parochieblad. Daar kunt u zien welke vieringen wij
organiseren onder het motto ‘Vier.nu Pasen'’. Van harte welkom.

De Veertigdagentijd is een bijzondere periode waarin we toeleven naar
het Hoogfeest van de Verrijzenis van Christus, Pasen. Een hoogtepunt
in het kerkelijk jaar dat in de voorbereiding en in de Paastijd tot uiting
komt in bijzondere vieringen, onder meer met Palmpasen, op Witte
Donderdag, Goede vrijdag en natuurlijk de Paaswake.

Wij nodigen u van harte uit om samen met ons in de kerk deze
vieringen te beleven en zo ons geloof met elkaar te delen.

Op www.stadsparochiegeleen.nl kunt u zien waar en wanneer alle
vieringen zijn. Het overzicht vindt u ook op pagina 5.

Graag wijzen wij u ook op de landelijke website www.vier.nu. Deze
biedt een aantal handige links en downloads die allemaal inspirerend
en informatief zijn voor en over het vieren van Pasen. Zo is er voor
kinderen een mooie kleurplaat om te downloaden, een link naar het
Paasevangelie, worden kernbegrippen, tradities en vieringen uitgelegd
en biedt de site nog veel meer.

Elke 1¢ zondag van de maand familiemis
. I

!
\\ a?amiliezon&aj

1e zondag van de maand

[ 9:35 Catechese (lessen voor kinderen en volwassenen) /
11:00 Heilige Mis

12:00 Gezamenlijke lunch
Catechese en lunch vinden plaats in het KBO gebouw
Molenstraat 42, Geleen
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Zondag 21 april Koffieconcert Mannenkoor Mignon

Mannenkoor Mignon Geleen, onder leiding van Robert L
Weirauch, organiseert op zondag 21 april om 11.00 uur O
een koffieconcert in Zalencentrum Hanenhof te Geleen.

Mignon zal een gevarieerd repertoire ten gehore

brengen. Dameskoor Pursang uit Neerharen (Belgie)

onder leiding van dirigente Christianne Neven, verzorgt ook een
optreden tijdens dit koffieconcert. Dat geldt ook voor het 7-jarig
accordeontalent Thijs Huver uit Geleen, die in Slovenié - de thuisregio
van de Steirischer Monika - al goud behaalde. Tenslotte zal de
trompettist Jos Meijers een bijdrage leveren aan het concert met een
solo-optreden en bij de begeleiding van het Mannenkoor Mignon
Geleen. De entree is gratis en het koor ziet uw waardering graag terug
in een vrije gave na afloop van het concert. Mannenkoor Mignon
Geleen hoopt op uw komst en ziet er naar uit om weer voor u te
mogen optreden.

AUGUSTINUSKERK, GELEEN

GEBEDS-
AVOND

IEDERE 3 WEKEN
19.00U BIJBEL MEDITATIE IN DE CRYPTE
20.00U AANBIDDING IN DE ZIJKAPEL

2024 (MAANDAGAVOND):
15 JAN /5 & 26 FEB / 18 MAART
8 & 29 APRIL / 20 MEI / 10 JUNI

stadsparochiegeleen.nl
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JUBILEUMCONCERT 40 JAAR Pleyzengers Awt-Gelaen

Wie had dat ooit kunnen bevroeden. Een vast groepje vrienden dat
jaarlijks door het Limburgse heuvelland trok, belandde anno 1983 op
het terras van café D’r Pley in Noorbeek. Vanwege het warme weer
smaakte het bier al snel naar meer. En weldra galmde het ene na het
andere deuntje “in 't plat” over het terras tot groot vermaak van de
bezoekers. Eén van de vrienden opperde van het clubje een zangclubje
te maken. ledereen enthousiast! Vanwege de locatie op dat moment
(café D’r Pley) lag de naamkeuze voor de hand en waren de
Pleyzengers een feit. Inmiddels schrijven we 2024 en wordt het
robijnen jubileumjaar aangetikt met twee robijnen jubilarissen, Thei
Hoedemaker en Pierre Driessen. Om het 40-jarig jubileum zoveel
mogelijk samen te vieren organiseren de Pleyzengers in het
Hubertushuis in Oud-Geleen op zondag 17 maart a.s. een gezellige
familiemiddag met komische acts en artiesten uit binnen- en
buitenland. ledereen is welkom vanaf 14.00 uur. Géén entreeprijs!

Opgeven misintenties en aanleveren kopij

Misintenties voor in het volgende parochieblad - periode 27 april t/m 7 juni
- kunt u t/m 12 april a.s. opgeven. Misintenties voor een doordeweekse

H. Mis kosten € 15,00 Misintenties voor een H. Mis in het weekend kosten
€ 30,00. Voor de overige stipendia verwijzen wij u naar de (vernieuwde)
website van de parochie www.stadsparochiegeleen.nl Heeft u kopij of wilt
u reageren op artikelen geef dat dan voor 12 april door via het parochiehuis
of via e-mailadres parochiekantoor@stadsparochiegeleen.nl
parochiekantoor@stadsparochiegeleen.nl
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Passionisten kopen molens naast geboortehuis
Pater Karel

De paters passionisten hebben de panden naast het geboortehuis
van Pater Karel in Munstergeleen gekocht. Het geboortehuis zelf
was al eigendom van de passionisten. Hiermee wordt het
heiligdom van Pater Karel in Munstergeleen flink uitgebreid.

Een van de panden - de voormalige watermolens - wordt voortaan
gebruikt als ontmoetingscentrum. In een ander pand gaat Martin de
Korte, die het heiligdom namens de passionisten beheert, zelf wonen.
Het derde pand, een voormalig vakantiehuisje, wordt verhuurd.

In de nieuwsbrief van het heiligdom schrijft pater De Korte dat de
vorige eigenaars van de panden gingen verhuizen, waardoor de paters
een unieke kans kregen om de woningen te kopen en daarmee de rust
rond het bedevaartoord voor pater Karel te garanderen.

De heilige pater Karel werd in 1821 in Munstergeleen geboren, waar
zijn vader molenaar was. Hij trad in bij de passionisten en werd
uitgezonden naar lerland. Daar werd hij bij leven als een heilige
beschouwd. In 1988 werd hij zaligverklaard en in 2007 volgde zijn
heiligverklaring. Sindsdien is de belangstelling voor zijn geboorteplek,
waar ook een kapel en een museum zijn ingericht toegenomen.
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St. Augustinus Lutterade
Prins de Lignestraat

Zondag 17 maart 9.30u H. Mis Piet en Alice Visschers-van Hinsberg;
t.e.v. St. Cornelius en voor het welzijn van de leden van het broederschap.
Maandag 18 maart 9.00u H. Mis

Dinsdag 19 maart 19.00u H. Mis Sint Joep

Woensdag 20 maart 19.00u H. Mis

Vrijdag 22 maart 8.30u Aanbidding 9.00u H. Mis

Voor de levenden en overledenen van de families Koedijk en Gulikers, en
voor een bijzondere intentie.

Zondag 24 maart Palmzondag 11.00u H. Mis Familiemis

Margriet Zegers-Schmitz; Tonny Ummels-Scheffers (1 jrd en vrj).
Maandag 25 maart 9.00u H. Mis

Dinsdag 26 maart 19.00u

Avond van Barmhartigheid met biecht gelegenheid

Woensdag 27 maart 19.00u Géén H. Mis i.v.m. Chrisma mis in Roermond
Donderdag 28 maart Witte Donderdag 19.00u Herdenking van het
Laatste Avondmaal met Schola Gregoriana

Vrijdag 29 maart Goede Vrijdag 15.00u Klassieke Kruisweg

Vrijdag 29 maart 19.00u Plechtig Herdenken van het lijden des Heren
met St. Caecilia

Zaterdag 30 maart Paaszaterdag 20.30u

Plechtige Paaswake met St. Caecilia

Zondag 31 maart PASEN 11.00u H. Mis Jan Stevens (jrd); Zef en Paula
Simons-van de Weijer; overl. v.d. fam. van Halbeek-in 't Panhuis; Giel en
Regien Wieling-Sebrechts; Door Roekx-Jagersma; In liefdevolle herinnering
aan Tilly Baranyai-Lenssen. (Ritselcollecte)

Maandag 1 april Tweede Paasdag 9.00u Géén H. Mis wel om 9.30u OLAB
Woensdag 3 april 19.00u H. Mis

Levenden en overledenen van de familie Zaicsek

Vrijdag 5 april 8.30u Aanbidding 9.00u H. Mis

Zondag 7 april 11.00u H. Mis Familiezondag

Ton en Paula Jacobs-Baggen; Huub en Herma Beaumont.
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Maandag 8 april 9.00u H. Mis Maria Boodschap (i.p.v. 25-3: Goede Week)
Woensdag 10 april 19.00u H. Mis

Vrijdag 12 april 8.30u Aanbidding 9.00u H. Mis

Zondag 14 april 9.30u H. Mis met St. Caecilia

Trees Baggen; Door Roekx-Jagersma (vrj).

Maandag 15 april 9.00u H. Mis

Woensdag 17 april 19.00u H. Mis T.e.v. St. Cornelius en voor het welzijn
van de leden van het broederschap;

Vrijdag 19 april 8.30u Aanbidding 9.00u H. Mis

Zondag 21 april 9.30u H. Mis Collecte Roepingenzondag

Maandag 22 april 9.00u H. Mis

Woensdag 24 april 19.00u H. Mis

Vrijdag 26 april 8.30u Aanbidding 9.00u H. Mis

Onze Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand
Bloemenmarkt Lindenheuvel

Zaterdag 16 maart 19.00u H. Mis

Zaterdag 23 maart 19.00u H. Mis

Vrijdag 29 maart Goede Vrijdag 15.00u Klassieke Kruisweg

Zaterdag 30 maart Paaszaterdag 19.00u

Géén H. Mis, Paaswake om 20.30u in St. Augustinus

Maandag 1 april Tweede Paasdag 9.30u H. Mis met Schola Gregoriana
Jan en Mia Bouten-Reintjes, Gerard Bouten en Sabrina Hoggard; Lambert
en Tiny Krause-Kortooms. (Ritselcollecte)

Zaterdag 6 april 19.00u Géén H. Mis i.v.m. Familiezondag om 11.00u in
St. Augustinus

Zaterdag 13 april 19.00u H. Mis Annie Slagter-van Gaal.

Zaterdag 20 april 19.00u H. Mis Collecte Roepingenzondag

I H. H. Marcellinus & Petrus Oud-Geleen

ke Leursstraat

Zaterdag 16 maart 17.30u H. Mis Jan Salden en fam.; Jan Frenken (vrj);
Annie Geilen-Raven. (vrj) en Sef Geilen.

Donderdag 21 maart 9.00u H. Mis Frits van Cruchten en Fien Ramaekers.
Zaterdag 23 maart 17.30u H. Mis met Schola Gregoriana

Jrd. Frans Vrancken; Ella Janssen-Vroemen.
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Donderdag 28 maart Witte Donderdag 9.00u Géén H. Mis,

i.v.m. Avondmaalsviering in St. Augustinus om 19.00 uur

Vrijdag 29 maart Goede Vrijdag 15.00u Klassieke Kruisweg

Zaterdag 30 maart Paaszaterdag 17.30u Géén H. Mis,

Paaswake om 20.30u in St. Augustinus

Zondag 31 maart PASEN 9.30u H. Mis met St. Caecilia

Jrd. Jeu Alberts en Mia Alberts-Dobbelsteijn en familie Dobbelsteijn-Essers;
Ria Heijnen-Gorissen en Jan Heijnen; Hub Mommers en Maria Zelis en
Petrus Mommers, Maria Lincken en Maria Mommers. (Ritselcollecte)
Donderdag 4 april 9.00u H. Mis Jac en Jeanne Solberg-Nelissen.
Zaterdag 6 april 17.30u Géén H. Mis Familiezondag 11.00u Augustinus
Donderdag 11 april 9.00u H. Mis Frits van Cruchten en Fien Ramaekers.
Zaterdag 13 april 17.30u H. Mis Jrd. Hans Adams.

Donderdag 18 april 9.00u H. Mis

Zaterdag 20 april 13.30u Huwelijksmis Rick Keulers en Sanne Timmers.
17.30u H. Mis met Schola Gregoriana Jrd. ouders Hawinkels-Hollanders;
Kurt von Morgen; Ella Janssen-Vroemen. Collecte Roepingenzondag
Donderdag 25 april 9.00u H. Mis

Christus Koning
Kluis

Zondag 17 maart 11.00u H. Mis met Resonare

Zondag 24 maart Palmzondag 11.00u H. Mis Thea Tans-Smeets (vrj).
Vrijdag 29 maart Goede Vrijdag 15.00u Klassieke Kruisweg

Zondag 31 maart PASEN 11.00u H. Mis met St. Cécile

Overl. v.d. fam. Beckers-Henssen; Jan Stevens en Bella Schmitz; Thea
Severens-Suijker; Arno Bemelmans; Michaél Offermanns (jrd). Jan Joseph
Wetzels, Maria Wetzels - Pluis en dochter Elly; Lei en Mia Vleugels-Houben
(jrd) en gedachtenis Jo Janssen. (Ritselcollecte)

Vrijdag 5 april 18.30u Taizéviering

Zondag 7 april 11.00u Géén H. Mis i.v.m. Familiezondag in St. Augustinus
Zondag 14 april 11.00u H. Mis

Thea Severens-Suijker (vrj).

Zondag 21 april 11.00u H. Mis Collecte Roepingenzondag
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Stadsparochie

Z GELEEN

Marcellinus & Petrus

Pastoraal team

Pastoor Rainer Kanke

Kapelaan Arulraj Mariasusai

Prins de Lignestraat 31, 6161 CX
046-4746266 (pastoor)

046-3030134 (kapelaan)
pastoor@stadsparochiegeleen.nl
kapelaanarul@gmail.com

Neem voor een ziekenzalving altijd
rechtstreeks contact op met pastoor
of kapelaan.

Priesterwachtdienst

In noodgevallen als bovenstaande
priesters niet bereikbaar zijn:
Klooster Sancta Maria Molenstraat 44
046-4789500

Parochiekantoor

Prins de Lignestraat 31, 6161 CX
046-474 34 20
parochiekantoor@stadsparochiegeleen.nl
ma t/m vrij 9.00 tot 12.00 u.

Diaken J. Sietzema

Jurgensstraat 85 6181 HE ELSLOO
046-437 8113
Jsietzemaigso@gmail.com
Catecheet zuster Mary Amata
Geldersestraat 39 6136 AS Sittard
Klooster: 046 426 6874
Ziekencommunie/bezoek

Thuis de ziekencommunie ontvangen
(1¢ vrijdag vd maand)?

Geef het door aan parochiekantoor.
Parochianen bezoeken parochianen
Thuis bezoek ontvangen van een
mede-parochiaan voor een praatje of
een goed gesprek? Neem contact op
met diaken Jan Sietzema.

Kerkbestuur
Prins de Lignestraat 31, 6161 CX

046-474 34 20
kerkbestuur@stadsparochiegeleen.n!

Kerngroepen

St. Augustinuskerk

PH Prins de Lignestraat 31 6161CX
NL14INGB0o001055031
NL20RABO0130503592

Kerkhof NL84RABO01705116 42
Contactpersoon:

Ans Poeth 06-15291749
bertenans@kpnmail.nl

HH Marcellinus & Petrus kerk
PH Leursstraat 3 6166 CL

Open woensdag 9.30 tot 10.30 u.
NL27RABO0116000511
NL21INGBoo01033274

Kerkhof NLsoRABO0300866771
Contactpersoon:

Marlies Selker 06-23818869
em.selker@ziggo.nl

OLAB-kerk
NL42INGBo001038522
NLg4RABO0130501581
Contactpersoon:

Theo de Meijer 046 - 410 40 00
theodemeijer@gmail.com

Christus Koningkerk

PH Kluis 21 6165 EL
NL35RABO01160012 40 (CK)
NL49RABO0116000503 (PVA)
Contactpersoon:

Math van de Vin 06 - 23311352
van.de.vin@home.nl




