
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het belang van Carnaval 
 
De Kersttijd is voorbij. Nu bereiden wij ons voor op het volgende feest: 
Carnaval. Wij horen mensen wel eens zeggen dat Carnaval meer is dan 
alleen maar veel drinken. Dat is ook zo. Er was eens een pater die in zijn 
preek Carnaval vergeleek met een stilteretraite. Want de meeste mensen 
die het hele jaar hard werken komen met carnaval tot rust. Voor anderen 
zijn deze dagen ook een tijd van alle remmen loslaten, alles overboord 
gooien. Het is niet als een kloosterretraite die helemaal in stilte wordt 
doorgebracht. Carnaval gaat gepaard met gezellige muziek, veel leuke 
mensen, vrolijkheid en ja, ook wat drank erbij. Maar voor de meeste 
mensen is dat niet het doel van Carnaval. Carnaval heeft te maken met 
relativeren.  
 
In de vlag wordt het doel van Carnaval al duidelijk uitgedrukt. Onze 
carnavalsvlag heeft drie kleuren: Rood, Geel en Groen. Zoals wij weten 
heeft elke kleur wel een symbolisch betekenis. De kleur rood is het 
symbool van de liefde. Carnaval is een feest waarop de liefde heerst. 
Het is de tijd om veel liefdadige werken te doen. Daarom bezoeken de 
Carnavalsprinsen en prinsessen samen met leden van de Raad van Elf 
eenzame mensen die thuis of in een bejaardenhuis wonen. Daar hoort 
natuurlijk een attentie bij zoals een fruitmand. Eigenlijk delen wij onze 
vreugde en liefde met anderen die daar echt naar verlangen.  
 
De tweede kleur is geel. Geel is het symbool van blijdschap en een lach. 
Carnaval wil het leven even anders bekijken, minder zwaarwichtig en 
meer met een humor. Daarom wordt er tijdens Carnaval ook heel veel 
gelachen, dat is heel belangrijk. Lachen is gezond. Iedere keer dat je 
lacht, is het een soort wonderpilletje voor de gezondheid.  
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Volgens dokteren en wetenschappelijk onderzoekers kan lachen stress 
verminderen, de bloeddruk verlagen, het immuunsysteem en de 
hersenfunctie verbeteren en zelfs het hart beschermen. Misschien is dat 
de reden dat de gemiddelde persoon zeventien keer per dag lacht.  
Maar tijdens Carnaval lachen we nog veel vaker.  
 
De derde kleur is groen. Die kleur is het symbool van verbondenheid. 
Bij Carnaval ontstaat het “wij-gevoel”. Dat is heel belangrijk in deze tijd 
van individualisering. Alle ‘ik’ moet verbroken worden en het gevoel van 
“wij” moet groeien in onze maatschappij. Dat is noodzakelijk om van 
het leven te kunnen genieten, om een goed gevoel te hebben in het 
gezelschap van anderen, om respect te hebben voor anderen. Carnaval 
geeft dit aan ons. Rijk of arm, jong of oud, geschoold of ongeschoold, 
koning of volk, priester of leek, er bestaat geen verschil tussen ons als 
wij Carnaval vieren. Dat doen we samen. Carnaval is verbonden met de 
Limburgse ziel. Als wij tijdens Carnaval liefde, lachen/blijheid en 
verbondenheid op de eerste plaats zetten dan wordt dit feest meer 
vruchtbaar en krijgt het meer betekenis. Vier het Leven! Alaaf! 
 
 
Gebed 
 

Jij bron van leven, de schepper van 

vreugde en vrede ben jij. 

In deze dagen van vreugde en feesten 

mogen wij ons gedragen als kinderen 

van de Eeuwige, 

mogen wij in vreugde kunnen leven,  

vrede toejuichen en met elkaar het 

leven delen. 

Dat wij volstromen met levensadem.   

Amen.  

 
Kapelaan Arul 
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Overledenen 
15 december  Tilly Baranyai-Lenssen, 90 jr  H. Augustinus 
2 januari  Thea Tans-Smeets, 96 jaar  Christus Koning 
4 januari  Leonie van Beers-Theunissen, 87 jr Christus koning 
‘Mag de Heer van Leven en Dood hen opnemen in Zijn hemelse Vaderhuis.’ 
 
Voorgenomen Huwelijk 
20 april Rick Keulers & Sanne Timmers M&P Oud-Geleen  
 
 

Familieberichten 

 
Ontdek  

Gods liefde voor jou  
 

God sloeg bij het uitdelen  
van zijn gaven niemand over 

 

Ontmoetingsochtend 
Met Lofprijzing, Impuls, H.Geest-gebed. 
Een ontmoeting met God en met elkaar. 

Nieuwkomers bijzonder welkom ! 
 
            Wanneer: zaterdag 2 maart 2024 
                             van 10.00 tot 13.00 uur 
     Waar:      Dagkapel Augustinuskerk  
                             Prins de Lignestraat   
           Kosten:      Vrije gave  
 
           Opgave:   tot 26 februari 2024  
                            tel.046-4743420      
     parochiekantoor@stadsparochiegeleen.nl 
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Vastenactie 2024: Leven in een veranderende wereld 
 
De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van 
de gevolgen van klimaatverandering. Gemeenschappen in het 
zuiden van Zimbabwe zijn afhankelijk van gewassenteelt met 
regenwater. Als er onvoldoende regen valt, vertrouwen de mensen 
op waterbronnen als rivieren en putten. Vorig jaar waren er in grote 
delen van het land lange droge periodes, met grote risico’s voor de 
oogsten.  
 
Het Vastenactie campagneproject richt zich op vrouwen, jongeren en 
mannen met beperkte bestaansmiddelen in de districten Gutu en Bikita, 
de districten met het grootste gebrek aan water en andere middelen van 
bestaan. Vrouwen moeten ver lopen voor water, moeten in het veld 
werken terwijl ze ook voor de kinderen en het huishouden moeten 
zorgen. Traditionele rolpatronen waarbij vrouwen geen controle hebben 
over gebruik van het land en de oogsten, vergroten hun kwetsbaarheid.  

Wat gaan we doen?  

Waterpunten 
Om de toegang tot schoon water te verbeteren voor zowel thuisgebruik 
als voor het land en de dieren, gaan we vier waterpunten installeren. Er 
worden putten geboord, die worden voorzien van een pomp die op 
zonne-energie werkt en er komt bij iedere put ook een grote opslagtank 
van 5000 liter. Ieder waterpunt kan vijf dorpen - met gemiddeld 20 
gezinnen van vier personen - van water voorzien. Een betrouwbare 
watertoevoer verzekert de gemeenschappen van een goede oogst voor 
zowel thuisgebruik als om te verkopen. Daardoor verbeteren de 
voedselzekerheid en de inkomenszekerheid.  

Tuinen 
Bij de vier waterpunten worden ook vier gemeenschappelijke tuinen 
aangelegd van 50 x 50 meter. De lokale bevolking draagt actief bij aan 
het project door mee te helpen bij de installatie van de waterpunten en 
tuinen, door ze te beschermen, bijvoorbeeld tegen wilde dieren, en door 
lokale kennis, kennis van natuurlijke landbouw en lokale zaden in te 
brengen voor de moestuinen. De gemeenschappen zullen na de 
oplevering van de tuinen zelf zorgen voor het onderhoud en de 
beveiliging.   
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Naaigroepen 
Om kwetsbare vrouwen en jongeren te ondersteunen bij het verwerven 
van extra inkomsten worden 20 groepen voorzien van een naaimachine 
en startmaterialen zodat ze kleding kunnen maken en verkopen, 
waaronder schooluniformen. 

In totaal zullen 1360 vrouwen en meisjes en 500 mannen en jongens 
bij het project worden betrokken. Indirect zullen naar schatting 5.600 
mensen van het project profiteren: 3280 vrouwen en 2320 mannen.  
 

Wat kunt u bijdragen? 

Help Vastenactie mensen onderweg te ondersteunen. 

- Doneer aan Vastenactie: Bijdragen zijn welkom op 
rekeningnummer NL21 INGB 0003 0000 46 ten name van 
Missiebureau Roermond. 

- U kunt uw bijdrage geven via de collectebussen die in onze 
kerken staan.                           Bij het volgende parochieblad 
worden de vastenzakjes bezorgd.  

- Geef uw steun via de online collectebus van onze parochie, te 
bereiken via het adres  
https://vastenactiebisdomroermond.digicollect.nl/jan-sietzema 

- Of scan de QR-code met de mobiele telefoon en maak het 
bedrag over via iDEAL.  

 
  
 

 
 

https://vastenactiebisdomroermond.digicollect.nl/jan-sietzema
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𝗞𝗞oude fietsenzegening 2024; warme gemeenschap! 
 
De 11e editie van de Fietszegening bij de Christus Koning Kerk in Geleen 
werd gekenmerkt door het bijzonder koude weer. Voordat het officiële 
programma begon, kregen alle aanwezigen de gelegenheid om de kerk 
te verkennen, waarbij een warm kopje koffie of thee werd aangeboden. 
Omstreeks 12:30 uur zegende Pastoor Rainer Kanke diverse 
racefietsers, gewone fietsers en zelfs mensen met een rollator. 
De aanwezigheid van de getalenteerde operettezangeres Jale Karaalp, 
afkomstig uit Turkije, voegde een speciaal tintje toe aan het evenement. 
Ze bracht met passie drie Turkse liederen ten gehore, terwijl kinderen 
van Greutsj meer te weten kwamen over het orgel en de kerk. 
 
 

 
 
In een moment van hoop en bezinning schreven bezoekers hun wensen 
voor het nieuwe jaar op en plaatsten ze deze bij de kribbe in de kerk. 
Zo werd er gevraagd voor vrede voor de Palestijnen in Gaza en vooral 
ook voor de kinderen, er waren mooie woorden voor een overleden 
vader en een overleden echtgenote, voor gezondheid en voor een mooie 
zwangerschap! 
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Een symbolische daad van verbondenheid vond plaats door het 
aansteken van kaarsen, zowel voor wereldvrede als voor persoonlijke 
hoop in 2024. De 11e Koude Fietszegening bood daarmee niet alleen 
zegeningen voor fietsers, maar ook een warme atmosfeer van 
gemeenschap en positieve verwachtingen voor het komende jaar. 
 

  
 

 
 
Tekst: Lama El Essa  
Foto's Maickel Goossens, Lama El Essa en Michel van Dijke. 
Waarvoor hartelijk dank! 
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Bestel  
 
een  
 
Huispaaskaars! 
 
 
 
 
 
Elk jaar wordt in de Paaswake de nieuwe Paaskaars ontstoken als teken 
van het Licht van Christus. De aanwezige parochianen kunnen met dit 
nieuwe licht hun eigen huispaaskaars aansteken. In onze 
parochiekerken liggen - zoals elk jaar - de intekenformulieren klaar 
waarop u uw bestelling kunt plaatsen. U kunt Uw bestelling ook 
doorgeven via het parochiekantoor.  
Bestellen kan van zaterdag 27 januari t/m woensdag 6 maart. De 
huispaaskaarsen kosten tussen   € 12,50 en € 40,00 afhankelijk van de 
grootte. Zorg dat u met gepast geld kunt betalen! De huispaaskaarsen 
kunnen worden opgehaald in de kerk waar u deze hebt besteld of na 
Pasen op het parochiekantoor.  
                                                                                       

Elke 1e zondag van de maand familiemis 
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Alternatieve Kruisweg Geleen  
krijgt steeds meer vorm! 
 

De vaste kern van de werkgroep “Alternatieve 
Kruisweg Geleen” bestaat uit drie generaties. 
Lonne Hartensveld, een frisse twintiger, Willy 
Drummen, een fruitige veertiger en Janine 
Poppelier, een iets oudere, jonge zestiger. 
 
Ieder mens loopt zijn of haar eigen kruisweg. Wij allemaal worden 
geconfronteerd met vreugde en verdriet. Met name, de moeilijke en 
verdrietige momenten, de tegenslagen, maken dat we ons eenzaam 
kunnen voelen. Bij verdriet, zorgen of problemen, kunnen we ons alleen 
voelen en kunnen we ons leven als zwaar ervaren. 
Als thema voor de Alternatieve Kruisweg Geleen is daarom gekozen: 
Lijden. Jezus is ons voorgegaan en leert ons steeds opnieuw om met 
grotere en kleinere tegenslagen om te gaan. 
 
Op Goede Vrijdag willen wij, met zo veel mogelijk mensen, ongeacht 
leeftijd, afkomst of religie, gedachten delen en woorden geven aan het 
thema lijden.  Wil je Jezus wat vertellen of vragen? Noteer dit ter plaatse 
en hecht deze notitie aan het kruis. Liever anoniem, neem dan je briefje 
mee naar huis. Durf jij, naast het kaarsje dat je voor een ander wilt 
aansteken, ook een kaarsje aan te steken voor je eigen lijden? De Markt 
in Geleen wordt de plek van samenkomst. Tijd en verdere details volgen 
in het volgende Parochieblad (medio maart). 
 

Een persoonlijke gedachte aan een dementerende: 
Zij was als een prisma dat zonlicht opving en in talloze mooie kleuren 
terugkaatste. Stilaan raakte ze dieper in zichzelf gekeerd Dementie kent 
maar één pad; er is geen weg terug, geen mogelijkheid naar beter worden. 
Alles wat restte, was oogcontact. Het was het allerlaatste, zwakke signaal 
dat zij ons kon toesturen. Soms een blije glimlach, als teken van herkenning. 
Regelmatig voor zich uit starend, zich schijnbaar van niets meer bewust. 
Of angst, besef en direct daarna opnieuw weer niet meer wetend… 
Ik herken het lijden in haar en voel daardoor ook mijn eigen lijden. 
Er was geen afscheid; er was alleen het eindeloze vergeten. 
Dank voor wie en wat zij was, voor haar onverwoestbare kern. 
Dank om steeds te midden van de diepste nacht ons licht te zijn. 
 
 

Werkgroep Alternatieve Kruisweg 
Lonne Hartensveld - Willy Drummen – Janine Poppelier 
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Actie Kerkbalans 2024 
 

Met Actie Kerkbalans wordt ieder jaar in de tweede helft van januari geld 
ingezameld voor de plaatselijke kerk. Want de kerk is voor duizenden 
mensen van grote waarde, voor iedereen op een andere manier. Maar 
parochies en gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan 
hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Wij kennen 
dat als de kerkbijdrage, de jaarlijkse financiële ondersteuning voor de 
eigen kerk. Zodat de kerk ook in de toekomst van waarde kan blijven 
voor de leden en de samenleving. Actie Kerkbalans helpt daarbij.  
Wij hebben ook uw hulp heel hard nodig! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boodschappenpakketten voor de Voedselbank 
 

Ook dit jaar verzamelen mw. Mackowiak en 
mw. Hulsman zegeltjes voor de gratis 
boodschappenpakketten van de Plus 
Supermarkt in de Zuidhof. Mensen die zelf 
geen pakket bij elkaar krijgen, of deze actie 
een warm hart toedragen, kunnen hun 
(overtollige) zegeltjes deponeren bij een van 
beide dames in de brievenbus.  
De adressen zijn Leeuwenhoekstraat 46 en 
Luxemburgstraat 7, beide in Geleen-Zuid.   

 
Dit jaar loopt de actie nog tot en met zaterdag 24 februari! Namens mw. 
Mackowiak, mw. Hulsman en de Voedselbank alvast bedankt! 
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Zondag 10 maart:  
Passiemuziek door de eeuwen heen 
 
Op zondagmiddag 10 maart verzorgen gemengd koor St. Cécile en de 
Schola Gregoriana Geleen samen met soliste Eline Meijs een 
Passieconcert in de HH. Marcellinus en Petruskerk in Oud-Geleen.  
Zij laten u genieten van Gregoriaanse muziek uit de Veertigdagentijd, 
enkele Bach koralen en delen uit “Die Sieben Worte Jesu am Kreuz” van 
César Franck. Een verteller zal de stukken toelichten. Het concert begint 
om 14 uur, de entree is vrij, wel is er na afloop een deurcollecte. 
Gemengd koor St. Cécile staat onder leiding van dirigent Jan Ezendam, 
de Schola Gregoriana wordt geleid door dirigent George Bakx en de 
begeleiding wordt verzorgd door Harrie Spronken. 
Van harte welkom! 
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Als Aswoensdag en Valentijnsdag samenvallen 
  
De datum 14 februari is bij velen bekend als 
Valentijnsdag. Dit jaar is het op 14 februari ook 
Aswoensdag. Dat is een lastige. Aswoensdag is 
een dag van vasten en onthouding. 
Valentijnsdag staat bekend als een dag waarop 
geliefden elkaar juist cadeautjes geven.  
Dat heeft met vasten weinig te maken. Of toch? 
 
 

Het is nooit zo bedoeld, maar dit jaar komt het toevallig zo uit. De 
oorsprong van Valentijnsdag is een heidens reinigingsfeest dat op 14 
februari werd gevierd. De naam van de maand is er zelfs van afgeleid: 
februare betekent ‘zuiveren’ of ‘reinigen’. In de vroege kerk werd dit 
omgevormd tot een christelijk reinigingsfeest dat precies 40 dagen na 
Driekoningen werd gevierd: op 14 februari. In de westerse kerk 
verschoof deze betekenis later naar Maria-Lichtmis op 2 februari, maar 
in sommige oosterse kerken wordt het nog altijd op 14 februari gevierd. 
Op Aswoensdag begint de Veertigdagentijd. Dat is een tijd van 
bezinning en voorbereiding op Pasen. Daarin speelt zuiveren en 
nadenken over je eigen fouten zeker ook een rol. Zo komen 
Aswoensdag en Valentijnsdag toch bij elkaar uit. 
 

En dat geliefden elkaar op Valentijnsdag opzoeken? Dat vindt zijn 
oorsprong in een ander heidens vruchtbaarheidsfeest dat op 15 februari 
werd gevierd, de dag ná het reinigingsfeest. Dus wie dit jaar 
Aswoensdag in ere houdt en vast en zijn of haar ‘Valentijn’ pas een dag 
later verrast, zit historisch helemaal goed.  

 
 
 

Opgeven misintenties en aanleveren kopij  
 
Misintenties voor in het volgende parochieblad - periode 16 maart t/m 
26 april - kunt u t/m 1 maart a.s. opgeven. Misintenties voor een 
doordeweekse H. Mis kosten € 15,00 Misintenties voor een H. Mis in het 
weekend kosten € 30,00. Voor de overige stipendia verwijzen wij u naar 
de website van de parochie www.stadsparochiegeleen.nl Heeft u kopij 
of wilt u reageren op artikelen geef dat dan vóór 1 maart door via het 
parochiehuis of via e-mailadres  
parochiekantoor@stadsparochiegeleen.nl  
 

mailto:parochiekantoor@stadsparochiegeleen.nl
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St. Augustinus Lutterade 
Prins de Lignestraat 
 

Zondag 28 januari 9.30u H. Mis Joh Sassen en Annie Wetzels-Ophelders.  
Maandag 29 januari 9.00u H. Mis  
Woensdag 31 januari 19.00u H. Mis  
Vrijdag 2 februari MARIA LICHTMIS  Let op! 19.00u H. Mis met 
aansluitend Blasiuszegen Jrd. David Kanke. 
Zondag 4 februari 11.00u H. Mis Familiezondag  
Ouders Stevens-Seegers (jrd) en dochter José; Ton en Paula Jacobs-Baggen; 
Huub en Herma Beaumont en uit dankbaarheid; ouders Harie en Bertha 
Schoonbrood-Meijers; voor de verjaardag van ouders Ria Serpenti, Marcel 
Houben en Mia Strijkers; Joh Sassen en Annie Wetzels-Ophelders.                                                                                                         
Maandag 5 februari 9.00u H. Mis                                                                                        
Woensdag 7 februari 19.00u H. Mis  
Levenden en overledenen van de familie Zaicsek.       
Vrijdag 9 februari 8.30u Aanbidding 9.00u H. Mis  Levenden en 
overledenen van de fam. Koedijk en levenden en overledenen van de fam. 
Gulikers en voor een bijzondere intentie.                                                        
Zondag 11 februari 9.30u H. Mis  
Jan en Lies van Halbeek-In ’t Panhuis (vrj Lies); Giel en Regien Wieling-
Sebrechts; Joh Sassen en Annie Wetzels-Ophelders.                                 
Maandag 12 februari 9.00u Géén H. Mis i.v.m. Carnaval                                                   
Woensdag 14 februari 19.00u H. Mis met Askruisje uitdelen                                           
Vrijdag 16 februari 8.30u Aanbidding  
9.00u H. Mis T.e.v. St. Cornelius en voor het welzijn leden broederschap.                                                                                              
Zondag 18 februari 9.30u H. Mis  
Fientje Kohlen (jrd); Joh Sassen en Annie Wetzels-Ophelders.  
Maandag 19 februari 9.00u H. Mis Agnes Stieve (verj.).                                                                                    
Woensdag 21 februari 19.00u H. Mis                                                                                        
Vrijdag 23 februari 8.30u Aanbidding 9.00u H. Mis   
Levenden en overledenen van de fam. Koedijk en levenden en overledenen 
van de fam. Gulikers en voor een bijzondere intentie.                                                        
Zondag 25 februari 9.30u H. Mis Ilse en Toon Goossens, Corrie en Frans 
Schouteten en oma van Berge; Joh Sassen en Annie Wetzels-Ophelders.                                                    

Misintenties  
alle kerken � � � � � � � � � �  
 
27 jan t/m 15 mrt 2023 
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Maandag 26 februari 9.00u H. Mis                                                                                      
Woensdag 28 februari 19.00u H. Mis                                                                                         
Vrijdag 1 maart 8.30u Aanbidding 9.00u H. Mis                                                                                             
Zondag 3 maart 11.00u H. Mis Familiezondag  
Trees Baggen; Ton en Paula Jacobs-Baggen (jrd Ton); Frans Lemmens; Joh 
Sassen en Annie Wetzels-Ophelders.                                  
Maandag 4 maart 9.00u H. Mis                                                                                            
Woensdag 6 maart 19.00u H. Mis  
Levenden en overledenen van de familie Zaicsek.   
Vrijdag 8 maart 8.30u Aanbidding 9.00u H. Mis                                                                      
Zondag 10 maart 9.30u H. Mis Joh Sassen en Annie Wetzels-Ophelders.                           
Maandag 11 maart 9.00u H. Mis                                                                                              
Woensdag 13 maart 19.00u H. Mis                                                                                          
Vrijdag 15 maart 8.30u Aanbidding  9.00u H. Mis Jrd. Katharina Stieve. 
 
 

Voorlopig geen openstelling op zondagmiddag St. Augustinuskerk. 
Tot nu toe was de Augustinuskerk elke zondagmiddag van 14 tot 16 uur 
open dankzij de inzet van drie vrijwilligers. Door omstandigheden zijn zij 
hiermee moeten stoppen. Hopelijk komt er op termijn een nieuwe plek in 
de St. Augustinuskerk waar mensen zonder toezicht een kaarsje kunnen 
aansteken, zoals ook in  de voormalige Pastoor van Arskerk in de 
Lienaertsstraat en in de OLAB-kerk aan de Bloemenmarkt in Lindenheuvel. 
 
 

 
 

  
 
Onze Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand 
Bloemenmarkt Lindenheuvel 
 

Zaterdag 27 januari 19.00u H. Mis   
Zaterdag 3 februari 19.00u Géén H. Mis i.v.m. Familiezondag  
Zaterdag 10 februari 19.00u H. Mis José Geenen-Mulleners (1ste jrd); 
Annie Slagter-van Gaal.  
Zaterdag 17 februari 19.00u H. Mis   
Zaterdag 24 februari 19.00u H. Mis  
Zaterdag 2 maart 19.00u Géén H. Mis i.v.m. Familiezondag   
Zaterdag 9 maart 19.00u H. Mis  
Maria Cuijpers-Coenen, Antoon Cuijpers, Elisabeth Cuijpers-Leers, Willy 
Cuijpers en Nico Cuijpers. Annie Slagter-van Gaal. 
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H. H. Marcellinus & Petrus Oud-Geleen 
Leursstraat 
 

Zaterdag 27 januari 17.30u H. Mis   
Donderdag 1 februari 9.00u Géén H. Mis  
Zaterdag 3 februari 17.30u Géén H. Mis i.v.m. Familiezondag  
Donderdag 8 februari 9.00u H. Mis Jac en Jeanne Solberg-Nelissen. 
Zaterdag 10 februari 17.30u H. Mis   
Donderdag 15 februari 9.00u H. Mis Frits van Cruchten en Fien 
Ramaekers. 
Zaterdag 17 februari 17.30u H. Mis   
Donderdag 22 februari 9.00u H. Mis   
Zaterdag 24 februari 17.30u H. Mis  
Donderdag 29 februari 9.00u H. Mis  
Zaterdag 2 maart 17.30u Géén H. Mis i.v.m. Familiezondag  
Donderdag 7 maart 9.00u H. Mis Jac en Jeanne Solberg-Nelissen. 
Zaterdag 9 maart 17.30u H. Mis Ouders Waelpoel-Janssen. 
Zondag 10 maart 14.00u PASSIECONCERT (zie elders in parochieblad). 
Donderdag 14 maart 9.00u H. Mis Frits van Cruchten en Fien Ramaekers 
 

 
Christus Koning 
Kluis 
 

 
Zondag 28 januari 11.00u H. Mis Ouders Buskens-Teney en zoon Hub 
(vrj); fam. Beckers-Henssen (jrd); Grada Kicken-van Velzen (jrd) en Mathieu 
Kicken; Thei Habets en Leny Habets-Ament (beider jrd); Leo Bejas (jrd), 
Ketie Bejas-Latten en Leon Bejas.  
Vrijdag 2 februari 18.30u Taizéviering  
Zondag 4 februari 11.00u Géén H. Mis i.v.m. Familiezondag  
Zondag 11 februari 11.00u H. Mis Michaël Offermanns (trd); Thea en 
Martin Severens-Suijker (trd); Arno Bemelmans.  
Zondag 18 februari 11.00u H. Mis  Zwd. Thea Tans-Smeets;  zwd. Leonie 
van Beers-Theunissen. 
Zondag 25 februari 11.00u H. Mis Caspar Schreurs (jrd) en Maria 
Schreurs-Kutsch; ouders Meurs-Meessen en zoon Frans.  
Vrijdag 1 maart 18.30u Taizéviering 
Zondag 3 maart 11.00u Géén H. Mis i.v.m. Familiezondag 
Zondag 10 maart 11.00u H. Mis Arno Bemelmans; ouders Penders-
Schreurs; ouders Frings-Boers en Gerda Kurvers-Frings. 
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Pastoraal team  
Pastoor Rainer Kanke  
Kapelaan Arulraj Mariasusai  
Prins de Lignestraat 31, 6161 CX  
046-4746266 (pastoor)  
046-3030134 (kapelaan) 
pastoor@stadsparochiegeleen.nl  
kapelaanarul@gmail.com 
Neem voor een ziekenzalving altijd 
rechtstreeks contact op met pastoor 
of kapelaan. 
Priesterwachtdienst 
In noodgevallen als bovenstaande 
priesters niet bereikbaar zijn:  
Klooster Sancta Maria Molenstraat 44 
046-4789500 
Parochiekantoor  
Prins de Lignestraat 31, 6161 CX  
046-474 34 20  
parochiekantoor@stadsparochiegeleen.nl 
ma t/m vrij 9.00 tot 12.00 u.  
Diaken J. Sietzema  
Jurgensstraat 85 6181 HE ELSLOO  
046-437 81 13  
Jsietzema1950@gmail.com  
Catecheet zuster Mary Amata  
Geldersestraat 39 6136 AS Sittard  
Klooster: 046 426 6874  
Ziekencommunie/bezoek 
Thuis de ziekencommunie ontvangen 
(1e vrijdag vd maand)?  
Geef het door aan parochiekantoor. 
Parochianen bezoeken parochianen 
Thuis bezoek ontvangen van een 
mede-parochiaan voor een praatje of 
een goed gesprek? Neem contact op 
met diaken Jan Sietzema. 
 

Kerkbestuur 
Prins de Lignestraat 31, 6161 CX  
046-474 34 20  
kerkbestuur@stadsparochiegeleen.nl 
 
Kerngroepen  
 

St. Augustinuskerk  
PH Prins de Lignestraat 31 6161CX  
NL14INGB0001055031  
NL20RABO0130503592  
Kerkhof NL84RABO01705116 42  
Contactpersoon:  
Ans Poeth 06-15291749  
bertenans@kpnmail.nl  
 

HH Marcellinus & Petrus kerk  
PH Leursstraat 3 6166 CL  
Open woensdag 9.30 tot 10.30 u.  
NL27RABO0116000511  
NL21INGB0001033274  
Kerkhof NL50RABO0300866771  
Contactpersoon:  
Marlies Selker 06-23818869 
em.selker@ziggo.nl  
 

OLAB-kerk 
NL42INGB0001038522 
NL94RABO0130501581 
Contactpersoon: 
Theo de Meijer 046 - 410 40 00  
theodemeijer@gmail.com 
 

Christus Koningkerk 
PH Kluis 21 6165 EL 
NL35RABO01160012 40 (CK) 
NL49RABO0116000503 (PvA) 
Contactpersoon: 
Math van de Vin 06 - 23311352 
van.de.vin@home.nl 
 
 


